
Noem mij geen vreemdeling 

 

Noem mij geen vreemdeling:  

mijn woorden klinken vreemd,  

maar mijn gevoelens zijn dezelfde  

als die van jou.  

 

Noem mij geen vreemdeling:  

ik wil mensen dicht bij me,  

omdat het zo koud is en kil  

diep in mijn hart.  

 

Noem mij geen vreemdeling:  

de grond waarop wij lopen is dezelfde,  

maar niet het ‘beloofde land’  

dat ik had verwacht.  

 

Noem mij geen vreemdeling:  

grenzen zijn mensenwerk,  

scheidingsmuren bouwen wij zelf  

en isoleren ook jou.  

 

Noem mij geen vreemdeling:  

ik zoek zoals jij vrede en recht  

in naam van God,  

zo is er maar één  …  

 

Een tekst uit de Filipijnen, gepubliceerd 

in de brochure rond de dag van de 

vluchteling 2015 
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God van alle 

mensen, 

geef ons de 

kracht om de 

dialoog aan te 

gaan met 

mensen die wij 

‘vreemdeling’ 

noemen. 

Leer ons 

aandacht te 

hebben 

voor hun 

verhaal,  

voor hun 

dromen en 

verlangens. 

Steun ons 

wanneer we 

samen 

op weg gaan 

naar een 

gemeenschap 

waarin iedereen 

zichzelf mag zijn  

en we respect 

hebben voor 

elkaar. 

Amen. 

Stap je mee om bruggen te bouwen tijdens deze 
missiemaand?  
 
Missio lanceert dit jaar het thema ‘Bruggen bouwen’. 
Er worden twee belangrijke bruggen gebouwd: de 
brug tussen de verschillende generaties en de brug 
tussen België en het gastland Ivoorkust. 
Missio gaat op zoek naar ‘stapstenen’ die alle 
generaties kunnen herkennen. Zo kunnen jong en oud 
elkaar ontmoeten, uitdagen, verrijken. Hieronder de 
bezinningstekst uit de campagne.  
 
Bruggen 
  
Ieder mens zit op zijn eiland 
en zit vast in zijn bestaan. 
Om een ander te bereiken, 
moet je van je eiland gaan. 
  
Daarvoor moet je bruggen bouwen, 
bruggen bouwen naar elkaar, 
maar de afstand tussen mensen 
maakt het lastig en soms zwaar. 
  
Mensen bouwen aan contacten, 
want alleen is zo alleen.  
Wie een brug slaat naar een ander, 
zoekt wat warmte om zich heen. 
  
Er valt veel te overbruggen 
met een uitgestoken hand. 
Bruggen kunnen levens redden, 
bruggen bouwen schept een band. 
  
Bruggen bouwen tussen volken 
tussen wij en tussen zij, 
dat is bouwen aan vertrouwen, 
dat brengt vrede dichterbij. 
  
Bron: Doopsgezinde Gemeente Giethoorn 
 
Wil je meer weten over het thema van de 
missiemaand, surf naar www.missio.be. 

http://www.vluchtelingenwerk.be
http://www.missio.be

